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Welkom in de Modestraat 

Wie zijn wij nu? Wat ervaren wij op deze 
plek. Dit onderzochten de Modestraters 
tijdens een brainstomsessie met onze nieuwe 
voorzitter van het bestuur Patty. 

Na een tijdje met elkaar gesproken te hebben 
kwamen wij erachter dat wij bijna allemaal 
hetzelfde gevoel ervaren waar wij 
verschillende woorden voor hebben gebruikt. 
Om deze zichtbaar te maken hebben wij deze 
woorden opgeschreven. Een paar genoemde 
woorden waren gezelligheid, openheid, warm 
bad, betrokkenheid en samen zijn. Het Modestraat team kwam uiteindelijk uit op 
de volgende drie woorden. 

Creativiteit 
Dit wordt enorm toegejuicht.  Het maakt niet uit of je in experimentele fase zit of 
een helemaal afgerond project hebt er is altijd ruimte voor groei, of ruimte voor 
een plek waar je creatief kan zijn. 

Verbinding 
Er is contact met elkaar, zonder gesproken woorden is het motto, dat wij elkaar 
helpen en steunen of ondersteunen. Samen vierkante blokjes rijgen voor onze 
pixelraam is hier een voorbeeld van, het project begon met onze directeur Jet en 
werd uiteindelijk een project van ons allemaal . 

Inclusiviteit 
Je bent welkom in de Modestraat en als je wilt meepraten dan doe je dat gewoon, 
want iedereen mag meepraten net zoals iedereen mag meedenken over hoe wij 
deze plek nog beter kunnen maken. Bijvoorbeeld wat voor soep er gemaakt wordt 
voor ons cafe. En…. Doordat iedereen welkom is maar niet elk gedrag wordt 
getolereerd hebben wij een plek gecreëerd waar men zich veilig voelt. 

Behalve deze mooie woorden en het gevoel die wij ervaren op deze plek biedt de 
Modestraat een gastvrije gezellige plek die ruimte biedt aan jong, oud en cultuur, 
een plek waar eenvoud warmte rust en gezelligheid zorgen dat er ruimte is om 
ontspanning te voelen en contact te maken met elkaar, een plek waar je graag 
komt en gezien wordt, een wereldrestaurant waar je lekker kan eten, een taal- en 
warm welkom cafe voor statenhouders,  een wisselboetiek voor de kleine beurs, 
een naaiateliers om van iets ouds iets nieuws en hip te maken en de andere 
ateliers waar je creatief kan en mag zijn, een koffiehoek met een kleine keuken 
waar je zelfgemaakte soep, appeltaart, brownies en heerlijk verse zelfgemaakte 
tomatenketchup bij je tosti krijgt, een praatje, een luisterend oor terwijl je zit in 
bakkie Noord, een ontmoetingsplek voor de Sweet70 Community, waaronder 
wekelijks een rebellenclub, een plek waar muziek wordt gemaakt, modeshows 



worden gehouden, geexposeerd wordt in het Kunstraam en waar nieuwe ideeën 
altijd welkom zijn. 

De modestraat is een plek voor jou en mij, je buurman, of vrouw, je moeder, 
dochter, je oma, je opa, je kind, je vriendin. Kom even kijken en ontdek het zelf.                                        

Je bent welkom! 

Namens alle Modestraters 

Jet, Fleur, Frouwkje, Gijs, Hugo, Isidora, Janet, Janneke, Jolanda, 
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Tessel, Tim, Susanne, Myrna, Eduard, Farzana, Peter, Jans, Usha, David, 
Oda, Roos, Jona, Ute, Lisa, Renate, Floris, Layla, Rijk, Elly, Caro, 
Carla, Shirin, Samira, Jo, Majd, Elly, 




